
Lezersbrief Dirk Ghyselen, sectorverantwoordelijke braad Landsbond Pluimvee 
 
Ik lees in De Standaard, maar ook in andere ‘kwaliteits’kranten als Knack met regelmaat van 
de klok artikelen die de landbouw in een kwaad daglicht stellen. Ik ging er naïef van uit dat de 
kwaliteitspers de waarheid schrijft en gedegen opzoekingswerk verricht vooraleer een artikel 
te publiceren. Maar als het gaat over mijn specifieke bevolkingsgroep, nl. landbouwers, merk 
ik al snel dat er heel veel onwaarheden geschreven worden. Het lijkt op de duur een strategie 
van pathologisch liegen om een sector de nek om te draaien. Als Ine Renson nog maar eens 
een artikel schrijft over stikstof of over megastallen, stel ik me steevast vragen over de 
objectiviteit van de journaliste. Als men opiniestukken laat publiceren van ene Steven 
Vromman die vol van de leugens staan, heeft dat een morbide doel: de landbouw langzaam 
wurgen! En net uit zijn laatste opiniestuk waar hij Remco Evenepoel en de kippensector op de 
korrel neemt, wil ik een aantal pertinente leugens ontkrachten 
 
Factcheck:  
 
Stelling 1: "Schattige kuikentjes uit het ei starten een spelletje Russische roulette... haantjes 
worden gedood in een hakselaar". FOUTIEF.  
 
Alle schattige kuikentjes, zowel hennetjes én haantjes mogen in de braadkippensector 
opgroeien zonder genderdiscriminatie. Zijn ze nu haan, hen of bisexueel. Zijn deze ‘intelligente 
wezens’, zoals Vromman ze noemt, nu homo, lesbisch, zwart of wit, religieus of niet, allemaal 
lopen ze lustig en vredig naast elkaar in een grote stal. Is dat mega? Mensen gaan naar mega-
dancings, mega luchthavens en mega-Tomorrowlands of beter nog, ze geraken vast in hun 
eigen mest en modder op een woestijnfestival in het Amerikaanse Black Rock Desert. Doe dat 
met je kippen en ze steken u in de bak, he mijnheer Weyts? Onze kippen zitten niet in kooien 
en worden niet in aparte hokjes opgesloten. Zelfs een modern woonzorgcentrum of school kan 
dit niet claimen. Daar moet iedereen wél in zijn kooi of klas.  
 
Stelling 2: "Alle dieren worden volgepropt met krachtvoer". FOUTIEF.  
 
Hier wordt bewust de indruk gewekt dat dieren gedwongen worden volgepropt, niets daarvan. 
Alle dieren hebben de volle vrijheid om te kiezen of ze al dan niet gaan eten en drinken en 
kunnen vrij bewegen naar elk van de 500 voerpannen die ze kunnen terugvinden overal in de 
stal. Die dieren hebben een feest in buffetvorm à volonté en dit elke dag opnieuw. Een topdieet 
waar dieren in de natuur enkel maar van kunnen dromen. Wat een luxe. 
 
Stelling 3: "De kippen hebben regelmatig last van botbreuken, hart-en vaatziektes, 
nierproblemen en spierproblemen". FOUTIEF.  
 
Geloven we nu echt dat je dieren kunt houden en goed vlees kunt produceren met dieren die 
lijden? Als er al een ziek dier in het slachthuis zou terecht komen, wordt die onmiddellijk 
afgekeurd voor consumptie, dus de boer heeft er alle belang bij om zijn dieren supergezond te 
houden.  
 
 
 



Stelling 4: "3 procent van de kippen is al dood voor ze naar het slachthuis gaan". FOUTIEF.  
 
De gemiddelde sterftecijfers liggen heel wat lager. De dieren worden gehouden in stallen waar 
het klimaat tot op 0,1 graad nauwkeurig wordt geregeld en waar de ventilatie heel nauwkeurig 
afgestemd is aan hun leeftijd, hun gewicht, de buitentemperatuur en de vochtigheid. Er is zelfs 
een koeling waar in hete zomers tot 10 graden onder de hete buitentemperatuur kan gekoeld 
worden. Een doorsnee school, rusthuis of woonhuis kan er nog niet aan tippen qua 
klimaatbeheersing. De dieren leven in de beste klimaatomstandigheden en veel beter dan in 
de natuur mogelijk is. Of dacht je dat kuikens van de wilde eend of fazant die in de natuur 
geboren worden allemaal overleven? Nee toch. Onze kippen worden niet geconfronteerd met 
auto-accidenten, worden niet opgeslorpt door vliegtuigmotoren, om nog maar te zwijgen over 
de vos en "welkom wolf"... En a propos: ze hebben een herenleven tegenover de asielzoekers 
en drugverslaafden die op straat moeten slapen. Dus mijnheer Vromman, lees ons de les maar 
niet. 
 
Stelling 5: "... dat ze heel wat ammoniak en mest produceren". BASHING. 
  
Zijn we nu vissen, vogels, zoogdieren of geciviliseerde mensen, we produceren allemaal - zelfs 
onze koning en de ministers - dagelijks mest en urine. Je wil niet weten hoeveel van deze kakjes 
er elke dag opnieuw op onze aarde terecht komen en hoe dankbaar onze aarde, fauna en flora 
is voor deze welkome natuurlijke meststof. Wist je dat het element N de voornaamste voeding 
is voor de plant? In het Engels noemt dit element Nitrogen, in het Frans Azote. In het 
Nederlandse taalgebied heeft men de flater begaan om het stikstof te noemen. Is dat niet de 
stof waarin men stikt? Foei. Welnu, onze lucht bevat van nature 78% van dit element. Zonder 
stikstof kan een plant gewoonweg niet groeien. Het is zijn belangrijkste voedsel. Als u de 
moestuin of het gazon bemest, zij het nu met kunstmest van het tuincentrum, natuurlijke mest 
of compost, alles bevat in hoofdzaak stikstof.  
 
Voor zover ik weet, kan niemand zijn gevoegje of plasje produceren zonder dat het riekt. 
Welnu, het geurtje, dat is voor een groot stuk ammoniak. En dat is al 1000-en jaren de 
natuurlijke gang van zaken. Circulair noemen ze dat tegenwoordig met een modern woord. 
Waar zit hem het probleem dan? Oh ja, er zijn enkele zeldzame plantjes die toevallig wat 
minder stikstof nodig hebben. En om deze te beschermen moet een hele economie en ons 
welzijn op de schop? 
 
Stelling 6: "de kippen hun krachtvoer bevat soja . Dat draagt dan weer bij tot de ontbossing 
in de Amazone". HALVE WAARHEDEN. 
 
Soja is ook krachtvoer voor de mens. Ik zie in de winkelrekken een steeds groter aandeel aan 
soja-melken, yoghurts, ... en andere afgeleiden als alternatief voor die verfoeide koeienmelk 
(want ja, die koeien produceren teveel broeikasgassen). Tot honderd jaar geleden en alle 
eeuwen ervoor, toen onze planeet nog gezond was, deden die koeien dat nog niet? Wat een 
kwakkels!  
 
Komt die soja voor de mensenvoeding dan werkelijk van een andere planeet? Of wordt die 
geteeld naast het Amazonewoud? Geloven we dit nu echt? Het grootste deel van de soja in 
diervoeder komt voor onder de vorm van sojaschroot, een restproduct. 



Remco, ook ik ben fan van jou. En chique van jou dat je fier bent dat jouw gezondheid mee te 
danken is aan het eten van gezond kippenvlees. De mens behoort immers nog steeds tot de 
groep van omnivoren. Op een vegetarisch dieet, had je heel zeker niet de top gehaald! Je zou 
allerhande voedingssupplementen hebben moeten slikken en dan had je net als die imaginaire 
vogels van Vromman, last gekregen van botbreuken, hart-en vaatziektes, nierproblemen en 
spierproblemen. Dat zou pas een gemiste kans zijn geweest. Doe zo voort Remco! 
 
Tot slot wil ik nog een boompje opzetten over het discrimineren en bashen van de sterk 
teruglopende bevolkingsgroep landbouwers, stilaan een etnische minderheid. Hoe we zonder 
blikken of blozen het woord boer ongestraft als een vloek mogen gebruiken als we ons boos 
maken. Of wie heeft al eens niet geroepen: "lompe boer"? Ondertussen bestaan er een hele 
reeks negatief klinkende spreuken overladen met het woord boer. Publiceer dezelfde 
zegswijzen en vervang het woord boer door een andere gediscrimineerde groep... Ze steken 
u in het gevang. Zou ik toch durven? Daar gaan we: Wat dacht je van: 
 

Iemand die maar groen lacht 
 
Huidig spreekwoord: "Lachen als een boer die kiespijn heeft". 
Te vervangen door: “Lachen als een zwarte die kiespijn heeft” (en pas op hé: durf al 
zeker niet het n-woord gebruiken) Het "b-woord" boer is wel nog toegelaten. 
 
Een scheet laten of ook nog de maag, slokdarm en mond ontluchten... 
 
Huidig spreekwoord: "Een boer laten"  
Mogen we dat vervangen door: "een homo laten"? Oei oei 
 
Mensen die geen manieren hebben 
 
Huidig gezegde: "Hij gedraagt zich als een boer" 
Te vervangen door: "Hij gedraagt zich als een journalist"  
 
Mensen die al foeterend toch heel rijk worden 
 
Huidig spreekwoord: "Boeren en varkens worden knorrende vet" 
Te vervangen door: "Joden en varkens worden knorrende vet" 

 
Heel confronterend hé. Laat me heel duidelijk zijn dat ik bovengenoemde 
minderheidsgroepen een warm hart toedraag en niet wilde schofferen. Maar elke keer als ik 
dit boeren-taalgebruik in mijn omgeving hoor gebruiken, doet het me erg veel pijn en besef ik 
dat het onbewust bijdraagt aan het stigmatiseren van onze zeldzaam wordende 
bevolkingsgroep. 
 
Heren, dames journalisten, uw eerste hap op deze aarde was zuurstof. Oef, je leefde. Uw 
tweede hap was melk. Uw derde hap was voedsel. Koester de mensen die u elke dag van 
voedsel voorzien. Zonder smartphone kun je zeker wel overleven. Zelfs zonder energie zal 
het heus ook nog wel lukken. Zonder boeren bent u gegarandeerd ten dode opgeschreven. 
Herpak u voor het te laat is. 


